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nes, sa sollicitude embrassant indistinctement les riches, les pauvres, les malades, les
mourants, les prisonniers, les lépreux, les handicapés mentaux, les croyants et les
incroyants... Il fut toute sa vie durant témoin du Christ et de l’Évangile.
Pour ses paroissiens, le Père Xavier Eïd fut « Le vrai prêtre », « Un homme de 
Dieu » fidèle à sa devise : « À quiconque te demande, donne ! » Telle est la folie de
l’Évangile que vécut ce saint Vincent de Paul égypto-belge. Merci aux auteurs d’avoir
fait revivre cette figure de sainteté que j’ai eu la grâce de côtoyer. Nul ne peut lire ce
livre, rehaussé d’une émouvante iconographie, sans avoir le cœur bouleversé et l’en-
vie d’être meilleur.

Christian Cannuyer

Les populations chrétiennes non autochtones en Égypte. Le cas particulier des
catholiques ottomans, 1750-1960, par Eva Saenz-Diez, préface de Pierre Vermeren, 
Paris, L’Harmattan, 2022, 228 p., 24,50 €.
Du 18e s. à la « révolution » de 1952, les chrétiens « syro-libanais » installés en Égypte,
où leur implantation fut surtout encouragée par la politique libérale de la dynastie fondée
par Méhémet Ali en 1805, occupèrent dans la société une place considérable, tant sur le
plan économique que dans les domaines culturel ou politique. Ce fut notamment le cas
de la communauté melkite, à laquelle appartenaient les familles paternelle et maternelle
du père Eïd. L’histoire de ces chrétiens « levantins » d’Égypte est mal documentée, en
raison de la rareté et de la mauvaise accessibilité des archives. L’auteure de cet essai a
le mérite d’en donner quelques échos épars, sans avoir la prétention de faire œuvre
exhaustive, pour leur rendre justice. Chercheuse à l’UCLouvain, spécialiste de l’Égyp-
te contemporaine, Eva Saenz-Diez décrit l’ascension de ces chrétiens (y compris les
Arméniens) dans l’Égypte des khédives puis des rois, suivie de leur déclin et de leur
rejet progressif par un nationalisme de plus en plus hostile, qui les assimilera à un corps
étranger, voire colonial parce que prétendument compromis avec le protectorat britanni-
que à partir de la fin du 19e siècle. La « révolution » de 1952 et l’avènement du régime
nassérien leur portèrent un coup fatal, comme il a été dit dans le compte rendu précé-
dent. Nonobstant l’organisation assez lâche du livre, il fourmille d’informations qu’on
trouvera difficilement ailleurs et propose une galerie de portraits, hélas parfois à peine
esquissés, de personnalités attachantes à qui l’Égypte doit pour partie d’être entrée dans
la modernité, ce qui rend d’autant plus scandaleux la façon dont leurs communautés fini-
rent par être traitées. Parmi les melkites, on relèvera Antoine Faraoun, douanier de
l’Empire de 1774 à 1783, le père Raphaël de Monachis, dont les enseignements aidèrent
Champollion dans le déchiffrement des hiéroglypes, le savant ingénieur et mathémati-
cien Farid Boulad (1872-1947), les journalistes et littérateurs khalil Moutran (1872-
1949), Antoun Gemayel (1887-1948), etc. Chez les maronites, citons Bishara Takla
(1852-1901), fondateur en 1876, avec son frère Sélim, du célèbre journal Al-Ahram ;
chez les Arméniens, Nubar Pacha (1825-1899), plusieurs fois premier ministre d’Égyp-
te, père de Boghos Nubar Pacha (1851-1930), administrateur des chemins de fer égyp-
tiens, qui cofinancera le projet de ville nouvelle à Héliopolis conçu par l’homme d’af-
faires belge Édouard Empain, les frères Matossian, fondateurs de la plus grande
compagnie des tabacs d’Égypte. C’est toute une Égypte cosmopolite ressuscitée par
l’auteure, qui montre implacablement, in  fine, que la disparition de ces communautés
chrétiennes levantines fut une catastrophe pour le pays, ayant causé un recul économi-
que et culturel qui n’est toujours pas rattrapé. C.C.
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Solidarité-Orient
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine

Images d’une double communion : en haut, le 7 février 2020, rencontre du pape
François et du patriarche grec melkite catholique d’Antioche Joseph Absi ; photo
Vatican News. En bas, rencontre du patriarche Absi et du patriarche grec orthodoxe
d’Antioche, Jean X Yazigi, le 1er mai 2023 ; photo patriarcat grec orthodoxe
d’Antioche. 
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het verdienen om te worden belicht. Deze knappe, verleidelijke man – die in zijn jeugd
aangetrokken werd door mooie meisjes, graag danste en genoot van de geneugten van
het wereldse leven – had bijvoorbeeld oneindig veel respect voor vrouwen en gaf hen
een echte plaats in het leven van de Kerk. In feite maakte hij geen onderscheid tussen
mensen; zijn zorg omvatte zowel armen als rijken, zieken, stervenden, gevangenen,
melaatsen, geesteszieken, gelovigen en ongelovigen... Zijn hele leven lang was hij een
getuige van christus en het Evangelie. Niemand kan dit boek met zijn ontroerende
iconografie lezen zonder in zijn hart geraakt te worden en beter te willen zijn.

Christian Cannuyer

Les populations chrétiennes non autochtones en Égypte. Le cas particulier des
catholiques ottomans, 1750-1960, door Eva Saenz-Diez, voorwoord door Pierre
Vermeren, Parijs, L’Harmattan, 2022, 228 blz, € 24,50.
Vanaf de 18e eeuw tot aan de “revolutie” van 1952 speelden de “Syrisch-Libanese”
christenen die zich in Egypte vestigden, waar hun aanwezigheid vooral werd aange-
moedigd door het liberale beleid van de dynastie die in 1805 door Mehemet Ali werd
gesticht, een belangrijke rol in de samenleving, zowel economisch als cultureel en
politiek. Dit gold in het bijzonder voor de Melkitische gemeenschap, waartoe de fami-
lie van vader en moeder van vader Eïd behoorden. De geschiedenis van deze
“Levantijnse” christenen in Egypte is slecht gedocumenteerd, vanwege de schaarste en
ontoegankelijkheid van archieven. Eva Saenz-Diez, onderzoekster aan de UcLouvain
en gespecialiseerd in hedendaags Egypte, beschrijft de opkomst van deze christenen
(waaronder de Armeniërs) in het Egypte van de khedives en vervolgens van de konin-
gen, gevolgd door hun geleidelijke neergang en verwerping door een steeds vijandiger
wordend nationalisme, dat hen assimileerde met een vreemde instantie, zelfs een kolo-
niale, omdat ze vanaf het einde van de 19e eeuw zogenaamd gecompromitteerd waren
met het Britse protectoraat. De “revolutie” van 1952 en de komst van het regime van
Nasser bracht hen een fatale klap toe, zoals in het vorige verslag werd vermeld.
Ondanks de nogal losse organisatie van het boek, staat het vol informatie die elders
moeilijk te vinden is. Ook biedt het een galerij van portretten, helaas soms nauwelijks
geschetst, van innemende persoonlijkheden aan wie Egypte zijn intrede in de moder-
niteit deels te danken heeft, wat de manier waarop hun gemeenschappen uiteindelijk
behandeld werden des te schandaliger maakt. Van de Melkieten noemen we Antoine
Faraoun, douanebeambte van het keizerrijk van 1774 tot 1783; pater Raphaël de
Monachis, wiens lessen champollion hielpen de hiërogliefen te ontcijferen; de weten-
schapper, ingenieur en wiskundige Farid Boulad (1872-1947); de journalisten en
schrijvers Khalil Moutran (1872-1949) en Antoun Gemayel (1887-1948), enz. Onder
de Maronieten, Bishara Takla (1852-1901), oprichter in 1876, samen met zijn broer
Sélim, van de beroemde krant Al-Ahram; Onder de Armeniërs, Nubar Pacha (1825-
1899), meerdere malen premier van Egypte, vader van Boghos Nubar Pacha (1851-
1930), beheerder van de Egyptische spoorwegen, die het nieuwe stadsproject van
Heliopolis, ontworpen door de Belgische zakenman Édouard Empain, medefinancier-
de, en de gebroeders Matossian, oprichters van het grootste tabaksbedrijf van Egypte.
De auteur brengt een kosmopolitisch Egypte weer tot leven en toont onophoudelijk
aan dat de verdwijning van deze Levantijnse christelijke gemeenschappen een
catastrofe was voor het land. Het veroorzaakte een economische en culturele terugslag
die nog steeds niet is rechtgezet.                                     C.C.
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WERK VOOR HET OOSTEN
Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

Boven, ontmoeting tussen paus Franciscus en de Grieks Melkitische patriarch van
Antiochië, Joseph Absi, op 7 februari 2020; foto Vatican News. Onder, ontmoeting
tussen patriarch Absi en de Grieks-Orthodoxe patriarch van Antiochië, John X Yazigi,
op 1 mei 2023; foto Grieks-Orthodoxe patriarchaat van Antiochië.
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